
MENSEN ONDERWEG (3): ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 5 JULI 2020 
PREDIKER – ‘ALLES IS LUCHT EN LEEGTE’ 

 
Muziek voor de dienst: Sonatine uit cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ BWV 106    
 (‘Actus tragicus’) – J.S. Bach (1685-1750) - bewerking: Saskia ten Have 
 
Bemoediging (gezongen):  ‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven’ – VL 500:  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen kunt u thuis een kaars of waxinelichtje aansteken 
 
‘Op de wijze van de wijze’ - Psalm 111 – Karel Eykman 
 

Ontzag voor de Heer is het begin van de wijsheid. 
Wie leeft naar zijn wet getuigt van goed inzicht. 
 
Geen doorgroefd gelaat of grijze baard heeft de wijze 
eerder zijn haar in de war 
zijn bril scheef op zijn neus 
met ogen die jou uit willen lachen. 
 
Geen steevast standpunt of zeker weten heeft de wijze 
gekke gedachtesprongen maakt hij 
en wat recht overeind staat 
gooit hij maar wat graag omver. 
 
 
Geen roestvrij geloof of rotsvaste overtuiging heeft de wijze 
maar tegen beter weten in 
zoekt hij een onbegaanbaar pad 
van twijfel en verwondering. 
 
De wijsheid is geen eigendom, gepacht door de wijze 
maar onder de indruk van God 
ontleent hij aan hem zijn inzicht 
dat hij van hem te leen kreeg 
Vertrek dan van God om bij wijsheid uit te komen. 

 



 
Lied: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen (Tijd van leven)’ – LB 845 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing: Prediker 1: 2-11; Prediker 11:7 – 12:2; Prediker 12: 7-8 (NBV) 
 
Prediker 1 
2. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. 3. Welk voordeel heeft de mens van alles 
wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 4. Generaties gaan, generaties komen, 
maar de aarde blijft altijd bestaan. 5. De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats 
waar ze weer op zal gaan. 6. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en 
waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. 7. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt 
de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, en beginnen weer 
opnieuw te stromen. 8. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van 
een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen. 9. Wat er was, zal er altijd 
weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. 10. Wanneer 
men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 11. 
De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden vergeten. 



 
Prediker 11 
7. Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! 8. Wanneer een mens lang 
leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. 
De toekomst is niets dan leegte. 9. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de 
dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles 
wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. 10. Belast je hart niet met verdriet en houd je 
lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.  
 
Prediker 12 
1. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren 
naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. 
2. Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht ook na de regen grauw 
van wolken wordt. 
7. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven 
weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. 8. Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte. 
 
Lied: ‘Alleen te leven om te zwoegen (Lied bij Prediker)’ – LB 720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overdenking 
 
Muzikale meditatie: hymne ‘Amazing Grace’  
(John Newton 1772/William Walker 1835) - bewerking: Saskia ten Have 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Gebeden  

 ‘Op mijn levenslange reizen’ – LB 812, geneuried en gezongen: ‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze Vader  
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Lied: ‘Wat altijd is geweest (Lied van vandaag en morgen)’ - LB 689 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen (traditioneel Iers): 
 

Dat de weg naar je toekomt, 
dat de wind je steunt in de rug, 
dat de zon je gezicht laat stralen, 
dat de regen je akker vruchtbaar maakt, 
dat God, tot op de dag dat we elkaar weer zien, 
je draagt in de palm van zijn hand. 

 
Muziek na de dienst: Variatie 9 (‘Nimrod’) uit de Enigma Variaties -  
Edward Elgar (1857-1934) – bewerking: Saskia ten Have 


